
De gevaarlijke blinde vlek van Nederland. 
(zonder titel 555 woorden) 

 

Sinds ik in 2000 het Zijn heb gerealiseerd, is het me duidelijk geworden dat Nederland niets weet en niets 

wil weten van het Zijn. Dit ondanks het feit dat het Zijn ons diepste ideaal is en het kunnen realiseren ervan 

de enige reden is waarom we bewustzijn hebben. Het Zijn is dus taboe en daardoor een blinde vlek. 

 

De reden daarvan is haar geloof in het Newtoniaans/Cartesiaans paradigma. Die gaat er namelijk vanuit dat 

het leven als een machine, als een systeem van oorzaak en gevolg, in elkaar zit en dus maakbaar is terwijl het 

Zijn dat niet is omdat het geen vorm is. Dat geloof duurt voort ondanks het feit dat dit paradigma achterhaald 

is door het door de wetenschap ontdekte onzekerheidsprincipe en het feit dat alles met alles samenhangt. En 

ondanks het feit dat de onverklaarbare verschijnselen in de kwantumfysica Zijnsverschijnselen zijn en het 

Zijn de schakel is tussen de onverenigbare relativiteits- en kwantumtheorie. Dit laatste vanwege het feit dat 

het Zijn wel in de wereld maar niet van de wereld is. 

 

Het taboe op het Zijn zorgt ervoor dat Nederland niet ziet dat de evolutie van de mens zich beweegt van ego 

naar Zijn en dat zij nu een versnelling daarvan ondergaat. Dat is gevaarlijk omdat die versnelling grote en 

zelfs existentiële problemen veroorzaakt die alleen met de realisatie van het Zijn op te lossen zijn.  

 

Zo ziet Nederland niet dat die versnelling de oorzaak is van het alom optredende en zeer stressvolle verlies 

van houvast tot zelfs dé waarheid aan toe. En dat de ontdogmatisering als gevolg van dit verlies de reden is 

waarom de kerken leeglopen, de ideologieën achterhaald zijn en wetenschappelijke waarheden ook maar een 

mening gevonden worden. Ook ziet zij niet dat het ego door deze ontdogmatisering vrij spel heeft 

(hyperindividualisering) en in combinatie met het dualistische karakter ervan de oorzaak is van de 

gevaarlijke polarisatie die zich tot op mondiaal niveau uitstrekt. Verder ziet zij niet dat de huidige 

geestelijke/mentale en fysieke uitputting het gevolg is van dat vrije spel van het ego in combinatie met de 

beheers-/prestatiedrang ervan. Wat zij specifiek niet ziet is het feit dat het ego zelfdestructief is. De oorzaak 

daarvan is dat het een alleen maar te verliezen gevecht met onszelf voert in de vorm van de onderdrukking 

van onze gevoelens. Het ego is dus de oorzaak van alle ellende die zich geestelijk uitstrekt van lichte stress 

tot zelfmoord, en lichamelijk van de aantasting van het immuunsysteem tot de potentieel apocalyptische 

klimaatcrisis. Kortom, zij ziet niet dat het ego de basis is van ongezondheid en het Zijn van gezondheid. 

 

Het belangrijkste wat Nederland niet ziet, is dat het leven op niets anders uit is dan het Zijn, het één zijn met 

en gestuurd worden door de Wil van het leven. En dat het leven dat doet door ons onvermijdelijk te 

confronteren met onze gevoelens, onze pijnen, die ons Zijn blokkeren en ons daarmee de mogelijkheid geeft 

ons ervan te bevrijden. Die mogelijkheid benutten we als we die gevoelens/pijnen niet langer onderdrukken 

maar er verantwoordelijkheid voor nemen en ze toelaten en doorvoelen.  

 

Wat kan Nederland doen om deze blinde vlek op te heffen. Dat is het opheffen van het geloof in het 

maakbaarheididee en van het taboe op het Zijn dat door vrijwel iedereen maar vooral door de instituties in 

stand wordt gehouden. 
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