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Lezing over ego en Zijn voor OddFellows Alkmaar (3 april 2019) 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Wat is ego en Zijn? 
 

Daartoe inzicht nodig in fundament van bestaan: de twee aspecten waaruit het universum bestaat, te weten: 

 

 
 

Fundament ook in ons. 
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Wat is het ego? 
 

Ego is geen manier van doen, maar gevangenschap van het materie/dualiteit/deel aspect. Dus staat van zijn. 

 

Ego is wat we hebben en dus niet wat we zijn, maar wat ons wel onbewust en vaak ook bewust domineert. 

 

Zodra we op aarde, in de materie, komen gevangen van (gehecht aan, geïdentificeerd met) materie. 

 

 
 

De mens heeft altijd soort van weten van de mogelijkheid tot Apocalyps, einde der tijden, laatste oordeel 

gehad.  

 

Waarom? Omdat de oorzaak daarvan in de mens zelf zit, namelijk zijn ego, zijn afgescheidenheid van het Al. 

 

Wat is fundamentele oplossing? 

 

Bevrijding uit het ego = realisatie van het Zijn. 

 

 
 

Is kwantumsprong van ego naar Zijn, van onheelheid naar heelheid, van afgescheiden van het Al, de natuur, 

het leven zelf, het Ware Zelf, God. 

 

Wat is het Zijn? Is één zijn met geest in ons, met ons bewustzijn, ons Ware Zelf, onze ware Wil. 
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Hoe realiseren we het Zijn? 
 

 
 

Maar, zoals gezegd, is het ego zelfdestructief. 

 

Dus maakbaarheididee is achterhaald. Ook door de wetenschap (alles onzeker, alles hangt samen). 

 

 
 

Realisatie Zijn: niet door onderdrukken/’maken’ van gevoelens, maar toelaten. 

 

Toelaten, bijvoorbeeld praten over, bevrijdt. 

 

Bevrijding leidt uiteindelijk tot innerlijk vrije/verlichte Zijn. 
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Zijn is één zijn met Ware Zelf/bewustzijn. 

 

Sprong geschiedt door toelaten van gevoelens. 

 

Oneindig eenvoudig qua systeem en moeilijkste wat er is qua zelfoverwinning. 

 

 
 

Leven zelf helpt. 

 

Evolutionaire kwantumsprong van ego naar Zijn. 

 

Leven is uit op realisatie van het Zijn (het één zijn met het leven) en doet dat door je, of je het nu wilt 

of niet, te confronteren met je gevoelens.  

 

Leven zelf is dirigent van je zijnsontwikkeling. Maakbaarheididee overbodig.  

 

Confrontatie nu sterker dan ooit.  

 

Verlies alle houvast/zekerheden, zoals dé waarheid, autoriteit instituties, maakbaarheididee = grondslag van 

ontwikkeling en probleemoplossing. 

 

 

Is het Zijn het doel van OddFellows? 
 

 
 

Doel is liefde, vriendschap, waarheid. 

 

Voldoet het Zijn hieraan? 

 

Zijn is harmonie/liefde, want vrij van dualiteit (tegenstellingen) en dus singulair (eenheid) = harmonie. 

 

Zijn is onvoorwaardelijke vriendschap, want neemt verantwoordelijkheid voor eigen pijn, is vrij van (door 

ander/vriend geraakte) pijn.  

 

Zijn is waarheid zijn, want is heel/echt, handelt vanuit Wil van het Al/God. Niet dé waarheid. 

 

 

Advies voor OddFellows. 
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Ik dank u voor uw aandacht. 

 

http://www.nlbe.nl/publicaties/boek                                  

http://www.nlbe.nl/images/Het_nieuwe_grote_verhaal_voor_de_westerse_beschaving.pdf  
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